
 
Christelijke feesten beschreven in Leviticus 
 
Lev.23:3  
Zes dagen kun je werken, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte 
rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid 
verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is.  
 
Lev.23:5  
Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de HEER het pesachoffer 
bereid, in de avondschemer. 
 
Lev.23:15  
Vanaf die dag na de sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhooggeheven is, moeten zeven 
volle weken worden afgeteld,  
 
Lev.23:16  
Tot de dag na de zevende sabbat. Vijftig dagen moeten jullie aftellen, en dan moeten jullie 
de HEER een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst.  
 
Lev.23:23  
De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “De eerste dag van de zevende 
maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die je als heilige 
dag samen moet vieren. 
 
Lev.23:26  
De HEER zei tegen Mozes: ‘Neem dit in acht: De tiende dag van de zevende maand is 
het Grote Verzoendag, een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren. Jullie 
moeten die dag in onthouding doorbrengen en de HEER een offergave aanbieden. 
 
Lev.23:33  
De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Op de vijftiende dag van de 
zevende maand begint ter ere van de HEER het Loofhuttenfeest, dat zeven dagen duurt. 

 
 
 


